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Dagboek van Cisse 

Mei: In de maand mei leggen alle vogeltjes een ei! 

5 mei: Vandaag was echt een bijzondere dag. In de voormiddag had ik een wel groot 

probleem! Voor mijn studie moest ik onderzoeken wat er aan een boom hangt. Natuurlijk wist 

ik het antwoord weer eens niet! Maar wie o wie kon me helpen? Uit het niets kwam er 

plotseling iemand mij te hulp. Het was Nek die tegen me zei dat er bladeren aan een boom 

hangen natuurlijk. Stom van me! Later zijn we dan samen van 14u tot 17u op Bermijn leiding 

gaan geven aan onze lieve jonggivers. Daarna was het ook Oude Puit. Daar begon om 16.30 

uur het oudercafé en onze jonggivers hadden zelfs op eigen initiatief een kraampje gemaakt 

om nog eens onze sokken te verkopen voor hun kamp. Ze weten heel goed dat meer centen = 

meer leuke dingen om te doen op kamp betekent! Wat een leuke sfeer was het daar! 

Dagboek van Louise 

Mei: Wat is zwart met wit en ligt op het dak? Een dakpanda! 

12 mei: Deze zondag kon niet zotter! Zoals je weet drinkt elke leerkracht koffie. Alleen twijfelde ik vandaag of 
ik mijn dagelijkse kopje koffie al gedronken had of niet. Wat een dilemma! Wie o wie kon me toch helpen? Uit 
het niets kwam er plotseling iemand mij te hulp. Het was Nek die tegen me zij dat een leerkracht nooit genoeg 
koffie op kan hebben en dat ik dus gerust nog een kopje mocht drinken. Al een geluk! Later op de dag heb ik 
dan ook nog leiding geven van 14u tot 17u op Bermijn. Ik wou dit voor geen geld missen, want de leiding had 
echt een vet spel in elkaar gestoken zoals altijd! Bij deze vergadering mocht elk lid zijn ouders meenemen 
naar de vergadering. Echt zot nice! Nooit gedacht dat die ouders nog zo goed konden ravotten! Insane! Het 
coolste moment tijdens die vergadering was wel toen Passie plots drie salto’s achter elkaar deed. Was echt 
crazy om te zien! 
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Dagboek van Passie 

18 mei: Deze dag, niet normaal! Ik wou de dag beginnen met goe wa cornflakes als 

ontbijt. Was die melk toch op zeker! Natuurlijk was er weer geen enkele winkel open en 

kon ik dus nie om melk gaan. Wa moest ik nu doen! Wie o wie kon me toch helpen! Uit het 

niets kwam er plotseling iemand mij te hulp. Het was Nek die thuis nog een brik melk had 

staan. Wat zou ik toch zonder hem zijn! Ik deed mijn cornflakes eerst in een potje en 

vervolgens deed ik er de melk bij (op de juiste manier dus). Toen vroeg ik me af of je 

cornflakes als soep zou kunnen beschouwen, want eigenlijk is dat toch hetzelfde alleen is 

cornflakes gwn koud. Zelf Nek had hier niet het antwoord op. Uiteindelijk zijn we na een 

lang debat naar de scouts gegaan om leiding te geven. Dit was zoals gewoonlijk weer van 

19u tot 21u op den Bermijn. Ah nee wacht das eigenlijk nie gewoonlijk! Aja just, we 

waren sinds vandaag gestart met de avondvergaderingen. Was wel echt weer een 

plezante vergadering, zeker op het moment da Maddie een handstand deed, crazy! 

Dagboek van Lenie en Maddie 

Mei: Welke zanger heeft het altijd koud? Justin Bibber 

25 mei: Onze dag was vandaag echt speciaal! We wouden eens testen hoe goed we konden 

voetballen! We wouden testen wie er uit 10 schoten het meeste doelpunten zou scoren. 

Alleen hadden we nog een keeper nodig. Wie o wie kon ons toch helpen? Uit het niets 

kwam er plotseling iemand ons te hulp. Het was Nek die onze keeper wou zijn. Goeie gast! 

Dit maakte de uitdaging wel veel moeilijker, omdat natuurlijk iedereen weet dat Nek een 

fantastische keeper is. Uiteindelijk hebben we beide toch 4 doelpunten gescoord, dus 

besloten we het een gelijkspel te noemen. Daarna was het al tijd om leiding te geven op 

den Bermijn van 19u tot 21u. Zoals altijd was het weer een vette vergadering. De 

jonggivers vroegen zichzelf af hoe het kwam dat wij als leiding altijd zo’n leuke 

vergaderingen in elkaar steken! Het geheim is dat er altijd onverwachte dingen gebeuren 

die onze vergaderingen echt legendarisch maken! Ook vandaag was dat het geval. Op een 

gegeven moment zei Cisse een supertoffe mop, waardoor iedereen echt strijk lag. Kapot 

grappig! 

  

En zo eindigde weer een fantastische maand voor de jonggivers. Veel gelachen, veel 

plezier gemaakt, veel zotte dingen gezien. Kortom, een maand om in te kaderen! 

Het is ook altijd fijn dat moest er nog iets veranderen aan de vergadering, dit zal 

gemeld worden via onze WhatsApp groep! 
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Groetjes van jullie leiding! 

 

 

           Maddie             Passie          Lenie                 Cisse          Louise            Nek 
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 Zondag 5 mei 
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Zondag 12 mei 

 

Zaterdag 18 mei 
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Zaterdag 25 mei 

 

 

Veel zoekplezier givers! grts jullie leiding x 
 

 

Okkel, Tsjok, Piet, VP, Jelle en Wieter 


